Dank u wel, leden van het Koperkwintet Palladio. U hebt uw ambitie om de betovering
van verschillende muziekgenres door de eeuwen heen te vertalen in kopenklanken
fantastisch en klankluisterrijk gerealiseerd

Goedenavond beste vrienden van de VVA

Allereerst: een heel gelukkig, gezond, inspirerend en warm nieuwjaar voor jullie
allemaal, een jaar vol kansen, nieuwe herinneringen en vooral: samen zijn. Het is fijn
om hier met jullie te verzamelen, aan het begin van dit nieuwe jaar, met bekende
gezichten en nieuwe leden, met herinneringen aan wat was en verwachtingen voor
wat komt.

Een nieuw jaar voelt altijd een beetje als een blanco blad. Maar laten we eerlijk zijn:
dat blad is nooit helemaal leeg. Het draagt de sporen van de afgelopen jaren. Van alles
wat we samen hebben meegemaakt. Van successen en teleurstellingen, van lachen
tot soms even slikken. En juist dat maakt onze vereniging tot wat ze is.

Wat ons als vereniging bindt, gaat verder dan onze activiteiten alleen. Het gaat verder
dan het bijwonen van vergaderingen, lezingen of evenementen. Wat ons echt
samenhoudt, is vriendschap. Het gevoel dat je erbij hoort. Dat je hier welkom bent
zoals je bent. Dat je elkaar kent, steunt en soms ook uitdaagt.

Vriendschap binnen een vereniging is bijzonder. Ze ontstaat niet toevallig, niet vanzelf,
maar groeit door samen tijd door te brengen, door gedeelde ervaringen, door samen
te werken, door samen verantwoordelijkheid te dragen. Het is de hand die wordt
uitgestoken wanneer iemand het nodig heeft. Door naast elkaar te staan als het goed
gaat, maar ook wanneer het even moeilijk is. Door elkaar aan te moedigen, een grap
te maken op het juiste moment, of gewoon te luisteren.Het is de schouder waar je even
mag opleunen. Het is het vertrouwen dat we in elkaar hebben, ook als de meningen
verschillen.

En daaruit groeit kameraadschap. Dat sterke gevoel van samenhorigheid. Het besef
dat we elkaar nodig hebben. Dat niemand hier alleen staat. Kameraadschap betekent
dat je elkaar opvangt, dat je verantwoordelijkheid neemt voor elkaar, en dat je trots
bent om deel uit te maken van de groep.

Kameraadschap betekent dat we elkaar respecteren, dat we verschillen accepteren
en elkaar versterken. Dat we weten dat niemand alleen hoeft te staan. Dat ieder lid —
jong of oud, nieuw of ervaren — even belangrijk is voor het geheel. Samen vormen we
een gemeenschap waarin iedereen meetelt.

De afgelopen jaren hebben we dat vaak gezien. In kleine momenten: iemand die helpt
zonder dat het gevraagd wordt. Een extra inspanning om iets te laten slagen. Of
gewoon de aanwezigheid van iemand die er altijd is. Dat zijn misschien geen grote
headlines, maar het zijn wél de momenten die een vereniging maken of breken.

In het nieuwe jaar zullen we opnieuw plannen maken, doelen stellen en uitdagingen
aangaan. Misschien lopen niet alle dingen meteen zoals we hopen. Misschien zullen
we opnieuw moeten bijsturen, aanpassen, leren. Maar als we dat blijven doen in



dezelfde geest van vriendschap en kameraadschap, dan weet ik één ding zeker: dan
komen we verder dan we ooit alleen zouden kunnen.

Laten we er dit jaar opnieuw voor kiezen om die waarden te blijven koesteren. Door
naar elkaar om te kijken, door nieuwe leden warm te ontvangen, door open te blijven
staan voor een gesprek, om elkaar aan te spreken met respect, om successen samen
te vieren en tegenslagen samen te dragen. Want een sterke vereniging wordt niet
gebouwd door structuren of regels, maar door mensen die zich verbonden voelen met
elkaar en elkaar vertrouwen.

Ik wil afsluiten met een oprecht dankjewel. Aan iedereen die zich inzet, zichtbaar of
achter de schermen. Aan iedereen die bijdraagt aan die fijne en vriendschappelijke
sfeer die onze vereniging kenmerkt. En aan iedereen die hier vandaag zit, simpelweg
omdat je erbij wilt horen.

Die gedachte leidt mij naadloos naar de leden van het bestuur. Ik wil hen allen
uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en kameraadschap. Willen jullie naar voor
komen: Roland Baert, Jan Beheyt, Bruno Comer, Jan De Graeve, Marie-Jeanne
Deschepper, Rony Fevery, Veronique Souillaert en Eric Vienne.

Bedankt dat jullie elk jaar opnieuw in alle vriendschap en kameraadschap onze missie
mogelijk maken.

Laat dit presentje een mooie herinnering zijn aan onze vriendschap: een
brood/kaasplankje waarin ik een passend citaat van Aristoteles heb laten inbranden:
“Vriendschap is één ziel in twee lichamen.”

Ik wens ons een nieuw jaar vol vriendschap, warme ontmoetingen en sterke
kameraadschap. Dat we samen mogen blijven lachen, leren en elkaar dragen, want
zolang we dit doen, blijft onze vereniging niet alleen bestaan, maar ook bloeien.

Tot slot, we sluiten de avond natuurlijk af met broodjes, een drankje en voornamelijk
een gezellig samenzijn.

Tot zo dadelijk en later op de avond, wens ik jullie een veilige thuiskomst.



